
 

Ontmoetingsdag 
20 september 2025 

Tereken overleg-t 
21 september 2025 

na de viering 

Sneukeltocht 
Woensdag 24 september 2025 13.30 u. 

De Baenslandwijk 
Iedereen is welkom bij onze partners  

voor iets lekkers  
Binnenkort volgt meer informatie!  

Startviering 
28 september 2025  10.30 u. 

met het huisorkest. 

Voor meer … bekijk onze website!!! 

 Taizé-viering 
Zaterdag 27 september 2025  19.00 u. 

Sint-Jozefkerk Tereken 
Een sfeervolle viering met zang,  

muziek én stilte – voor jong en oud. 

Liederen worden een half uurtje  

Welkom  
 
Gebed om nabijheid 
Goede God, 
soms voelen wij ons alleen, 
verdwaald in de woestijn van het leven, 
blind voor uw liefde. 
Maar telkens weer komt Gij ons nabij: 
in een woord van troost, 
in een hand die ons helpt, 
in een hart dat ons begrijpt. 
 

 
 
  

GEBEDSVIERING  
14 september 

 C-jaar  

Anders kijken, 
meer zien! 



Leer ons anders te kijken, 
zodat wij meer zien: 
Uw aanwezigheid in mensen om ons heen, 
Uw nabijheid in het alledaagse, 
Uw liefde in momenten van stilte. 
Wees ons nabij, Heer, 
als het donker wordt  
en wij het licht niet vinden, 
als de weg moeilijk is en wij de moed verliezen, 
als wij twijfelen en niet meer zien waarheen. 
 

Jij die bent: ”ik zal er zijn voor u.” ... 
 

Blijf bij ons, Heer, 
nu en alle dagen van ons leven. 
Amen. 

 
Openingsgebed 
Heer onze God, 
wij zijn vaak blind voor wat echt belangrijk is. 
Wij laten ons afleiden door het zichtbare, 
maar vergeten wat erachter schuilt. 
Leer ons anders te kijken,  
met de ogen van uw Zoon, 
zodat wij meer zien: uw liefde, 
uw nabijheid, uw redding. 
Dit vragen wij door Jezus Christus, onze Heer. 
Amen. 

 
Even stil worden ... 
 
Een man keek naar de sterren en zei: 
"Wat zijn ze ver weg." 
Zijn vriendin antwoordde: 
"Ik zie licht dat eeuwen heeft gereisd 
om ons vandaag te raken." 
Toen begreep hij: kijken is dichtbij, 
zien is dieper. 
 
God, 
open onze ogen, 
dat wij niet alleen kijken, 
maar zien wie U werkelijk bent 
in de wereld om ons heen. 
Amen.  

 
Slotgebed 
Goede God, 
wij danken U dat wij hier mochten  
samenkomen rond uw Woord. 
Help ons in het leven anders te kijken,  
meer te zien: 
dat wij uw liefde herkennen  
in mensen en gebeurtenissen, 
dat wij leven vanuit het geloof in uw Zoon, 
die ons het eeuwige leven belooft. 
Door Christus onze Heer.  
Amen. 
 

Mededelingen 
 
Zending en zegen 
 



Maak ons tot mensen die zichzelf  
durven geven, 
in liefde en in dienstbaarheid. 
 
Laat dit brood ons leren om anders te kijken: 
het kleine groot te zien, 
het gewone heilig, 
het zichtbare teken van uw onzichtbare liefde. 
 
Zo bidden wij: 
zegen dit brood, zegen ons, 
en maak ons tot één lichaam in Christus, 
nu en alle dagen van ons leven.  
Amen. 
 

Dank U voor die duizend mooie dingen, 
dank U voor uw liefde elke dag. 

Dank U dat als zorgen mij omringen, 
ik eenvoudig bij U komen mag. 

Dank, dank, dank o Heer, … 
 
 

Onze Vader  
 
Vredewens 
 
Voor de communie 

 
Communie 
 
 
 
 
 
 

De speciale band die Jezus heeft met de Vader 
wordt duidelijk in wat Hij vertelt en wat hij doet. 
Zelfs voorwerpen krijgen een diepere betekenis.  
Wie goed kijkt, ziet meer  
en ontdekt dat de  Vader van Jezus  
ook een Vader voor ons wil zijn.  
We horen wat goed is voor ons  
en wat God voor mensen droomt.  
 
Eerste lezing Filippenzen 2, 6-11 
 
Kindvriendelijk moment 
 
Orgel 
 
Evangelie Johannes. 3, 13-17 
 
Homilie 
 
Geloofsbelijdenis 
Wij geloven in God die leven geeft. 
Wij geloven in Jezus Christus, 
die ons liet zien dat liefde sterker is dan dood. 
Wij geloven in de heilige Geest, 
die onze ogen opent  
om te zien wat verborgen is: 
het goede in de mens, 
het licht in de duisternis, 
het leven in overvloed.  
Amen. 
 
Voorbeden 
Voor mensen die alleen lijden  
en verdriet zien in hun leven:  
dat zij ook tekens van hoop  
En nabijheid mogen ervaren.  
 
Voor onze samenleving, waar vaak wordt      
gekeken naar bezit en succes:  
dat we leren meer te zien –  
de waarde van verbondenheid,  
zorg en liefde.  
 
Voor de Kerk overal ter wereld: dat zij mensen 
helpt de ogen van het geloof te openen,  
en getuige is van Gods liefde die redt.  
Laten wij zingend bidden … 
 
 
 



Voor mensen die ziek zijn,  
voor mensen die  onlangs zijn overleden …  
en mensen voor wie we vandaag willen bidden 
…  
en voor zoveel mensen gekend of ongekend  
die een plaats hebben in ons hart. 
 
Voor onszelf hier bijeen: dat wij leren anders  
te kijken, en daardoor meer zien:  
God in de ander, God in ons midden. 
Laten wij zingend bidden … 
 
Offerande 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dankjewel, 
voor jullie steun, 
Dankjewel, 
Om samen gemeenschap  
te zijn. 

Stil worden bij het brood van leven 
Brood lijkt zo gewoon. 
Dagelijks voedsel, gebakken uit meel en water, 
iets dat we haast gedachteloos eten. 
 
Maar wie anders kijkt, ziet meer. 
In brood schuilt de weg van het graan, 
dat in de donkere aarde viel en stierf, 
om daarna uit te lopen en vrucht te dragen. 
In brood schuilt de arbeid van velen: 
de boer die zaait, de molenaar die maalt, 
de bakker die kneedt en bakt, 
de handen die delen. 
 
In brood zien wij nog meer: 
het teken van Jezus Christus, 
die zichzelf brak en deelde, 
zoals brood wordt gebroken en gedeeld. 
Hij gaf zijn leven om ons leven te geven. 
 
Zo wordt gewoon brood bijzonder: 
het wordt voor ons voedsel van eeuwig leven, 
teken van Gods liefde die nooit ophoudt. 
 
 

Bidden bij het brood van leven 
Heer, wij danken U voor het brood  
dat Gij ons geeft. 
Laat ons er meer in zien  
dan enkel voedsel voor ons lichaam. 
 
Leer ons in dit brood uw Zoon te herkennen, 
het Brood van leven dat Gij ons schenkt. 
 
 


